
Groetjes uit Sint-Pieters !   

Langs de straten van de Tuinwijk, door Herman Gevaert  
 
 

Tuinwijken ontstonden kort na de eerste wereldoorlog. Zoals in Sint-Andries ontstond 
ook in Sint-Pieters een “tuinwijk”. Tussen de wijk rond Scheepsdale en het kasteeltje 

“De Patente” was er na de eerste wereldoorlog langs de Blankenbergsesteenweg heel 
wat ruimte voor nieuwe woningen.  
 

Men plande 96 woningen tussen de Blankenbergsesteenweg en een beek die 100 m 
verder lag. Er kwamen vijf nieuwe straatnamen: de Sint-Pieterszuidstraat ten zuiden 

van het vierkant, de Sint-Pietersnoordstraat, de Bekeweg (nu Beekweg) langs de 
bestaande beek, centraal het Sint-Pietersplein en dwars door het perceel de 
Pleinstraat. Het centraal deel was via die Pleinstraat toegankelijk via twee inrijpoorten 

aan de Blankenbergsesteenweg en aan de Beekweg. Op elke poort kwam het jaartal 
1923 en aan de hoofdingang de woorden ST PIETERS TUINWYK 
 

 
De Tuinwijk langs de Blankenbergsesteenweg in 1980 (Beeldbank Brugge, foto FO/B02388) 

In 1923 kwam een eerste reeks van 18 woningen klaar. Ze werden aanvankelijk ter 
beschikking gesteld van het personeel van het stilliggend schoolschip “L’Entrecasteau” 
dat in de binnenhaven van Brugge gemeerd lag. Toen in 1929 het schip terug naar 

Frankrijk vertrok begon de Brugse Maatschappij voor Goedkope woningen aan een 
tweede fase van de tuinwijk die klaar was in 1932. Vanaf dan werden de woningen te 

koop gesteld. 
 
  



 

Er kwam een gezonde wedijver tussen de bewoners uit de Tuinwijk en die van het 
centrum van Sint-Pieters. Er kwamen zelfs twee feestcomités en twee kermissen. 

 
In het begin van de tweede oorlog werd de wijk gebombardeerd door de Duitsers 
omdat ze dachten dat het een kazerne was. Gezinnen scholen bij elkaar in kelders. Er 

waren twee burgerdoden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto uit 1925 van de tuinwijk aan de kant van de Bekeweg. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


